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Nieuwsbrief 
Februari 2025 

 

 

          Openingswoord 
 
 

Het nieuwe jaar zijn we als FPTR vol vaart en energie begonnen. Er is 
van alles gaande en in beweging: 
 
• De cursus Lekenprediker, die we samen met Vorming VPKB 

organiseren, is succesvol afgesloten; 
• Er staat opnieuw een accreditatie voor de deur; 
• We werken hard aan een nieuwe website en een vernieuwde 

digitale leeromgeving; 
• Voor de interdisciplinaire masterbijeenkomsten is SCHOONHEID 

het thema, dat velerlei verschillende associaties en vragen oproept; 
• We waren met een delegatie in Amsterdam te gast bij een 

studiedag over Stadpredikanten. 
 
Ook staan er weer een aantal interessante gastcolleges en praktische 
dagen op het programma. Daarvoor meer in deze nieuwsbrief. 
 
Wij theologiseren in gesprek met het heden en met het oog op de 
toekomst. Dat doen we dwars tegen de nostalgie van populisme en de 
hang naar vroeger in kerk en samenleving in. Wij laten ons inspireren 
door het Evangelie dat uitnodigt tot een andere kijk op wat voor ogen is 
en een kritische blik op wat zich breed maakt. 
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Lekenpredikers 
 

In januari werd de cursus afgesloten met een middag waarop de deelnemers hun liturgieën en 
preken presenteerden aan elkaar in de vorm van leervragen bij videofragmenten. Er bleek heel veel 
aan vaardigheden en inzichten ontwikkeld te zijn. De kwaliteiten van deze groep mensen maakten 
indruk. Met de woorden van één van de deelnemers: “Het waren zeer fijne en leerrijke namiddagen in 
Brussel. Hopelijk kunnen we snel nog eens samenkomen om van gedachten/ideeën te wisselen. We 
waren een zeer “kleurrijke” groep en naar elkander luisteren kan ons alleen maar versterken.” 

 

 
 
 
 

Visitatie 
 

Dit voorjaar komt een panel onze instelling bezoeken. Met het oog op dit bezoek stelden wij een zelfevaluatie samen 
en brachten we de administratie van alle studieonderdelen van Bachelor en Master op orde. Deze activiteiten zorgen 
voor een overzicht van de studieprogramma’s die wij aanbieden. Ook hebben we het beleid voor de volgende jaren 
weer een helder opgeschreven. Met vertrouwen kijken we uit naar deze visitatie dat zal worden begeleid door de 
NVAO. 
 
 
 

Vernieuwde website 
 

De eerste ontwerpen zijn veelbelovend. Een website die de FPTR aan bezoekers presenteert als een eigentijdse 
onderwijs- en onderzoeksinstelling, die vitaliteit en een open blik uitstraalt en die zichtbaar maakt dat wij een instituut 
zijn dat volop in beweging is. 
 
De FPTR groeit en bindt steeds nieuwe (groepen) studenten aan zich. De potentiële studenten zullen eenvoudig 
kunnen vinden wat zij zoeken en ook ons losse aanbod zal sneller in beeld komen. Voor de velen die de bachelor 
online volgen wordt ook de digitale leeromgeving verbeterd. 
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Schoonheid 

 
Waarheid en gerechtigheid zijn voor de  
theologie de vaste onderwerpen. Schoonheid 
past van oudsher bij deze twee, maar raakte 
de afgelopen tijden wat op de achtergrond. Dit 
semester onderzoeken we in het kader van een 
reeks bijeenkomsten voor de master wat de 
functie en plaats van schoonheid is. Relativeert 
zij die eerste twee? Of complementeert 
schoonheid, zoals een goede verhouding een 
bouwwerk, een melodie of een tekst 
complementeren? 
 
De reeks bijeenkomsten staat open voor gasten. 
Aanmelden is verplicht. 
 
Voor meer informatie: fptr@fptr.be  

 
 

Stadspredikant of City Chaplain 
 

Samen met het Armenius instituut van de Remonstranten, dat 
verbonden is aan de VU Amsterdam, organiseert de FPTR dit 
jaar twee studiebijeenkomsten rond de vraag naar nieuwe 
vormen van aanwezig zijn als kerken in de stad. 
Op de conferentie ‘Een bloeiende stad’ in Amsterdam van 
29/01 jl. stond de vraag centraal naar de invulling van 
stadspredikant. Het Arminius Instituut presenteerde een 
onderzoek naar de geleefde ecclesiologie van een aantal 
stadspredikanten. De FPTR presenteerde haar roject 
Brussels City Chaplaincy. 
Op 14 en 15 mei a.s. vindt een vervolg op deze goed 
bezochte en insirerende dag plaats in Brussel. Tijdens deze 
tweedaagse gaan we verder in op de de theologische wissels 
die een kerk in transitie moet overwegen. Ook zullen we een 
aantal projecten van de VPKB presenteren. Nadere informatie 
volgt. 

mailto:fptr@fptr.be
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Gastcolleges in het voorjaar 

 
Op 19 maart organiseren we een 
gastcollege van Prof. Dr Joep 
Dubbink, Bijbels theoloog aan de VU 
Amsterdam. 
 
Prof. Dr Christian Lange is 
hoogleraar Arabisch en Islamologie 
aan de Universiteit Utrecht. Hij komt 
op 26 maart een lezing houden met 
als titel: “Locating hell in Islamic 
traditions” 

Praktische Dagen 
 

Op 26 februari verzorgt Kelly Keasberry een 
dag over jongeren in de kerk. Zij laat zich 
inspireren door de gedachten van een 
intergenerationele kerk. Op deze dag 
bespreken we geslaagde projecten rond 
jongeren en kerk, de succes-criteria achter 
deze projecten en gaan we aan de slag met 
het ontwerpen en implementeren van 
innovaties. Veranderkunde komt daarbij als 
een apart onderwerp ter sprake. 
 
Op 23 april is Dr. Klaas-Willem de Jong te 
gast op een Praktische Dag over conflicten. 
Vanuit de ervaring met recente 
ontwikkelingen in de PKN neemt hij ons mee 
langs een aantal vraagstukken uit het 
kerkrecht.  
In het middagprogramma vergelijken wij deze 
lessen met de stappen die nu in de VPKB 
gezet worden. Ds Edwin Delen zal als 
kerkrechtdocent van de FPTR zijn collega van 
de PThU aanvullen. 

 
 
 

 
 

 

Centrum voor 
Protestants Erfgoed in 
oprichting 

 
Er moet uit de vele mogelijkheden nog 
een naam gekozen worden en er 
moeten nog fondsen worden geworven, 
maar er komt een centrum voor 
Protestants erfgoed in België. Het 
initiatief komt uit het midden van de 
FPTR. 
 
Stay tuned voor meer informatie! 

 
De meeneemkast 

 
In een lokaal aan de Bollandistenstraat, vlak 
naast de ingang van de faculteiten, staat de 
“meeneemkast”. Daarin staan theologische 
boeken om gratis mee te nemen.  
 
De kast is ontstaan toen er een bibliotheek 
van een overleden predikant werd 
aangeboden. De nabestaanden hoopten dat 
delen ervan terecht zouden komen bij jonge 
theologen. En dat is gebeurd, hele series 
maar ook veel losse boeken zijn dankbaar 
meegenomen door studenten van beide 
faculteiten. Ook als u geen student bent van 
ons, kunt u gerust een komen kijken. Van 
harte welkom! 



 

 
Vrienden van de FPTR 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten meld u aan voor de nieuwsbrief 
en de actuele aankondigingen op fptr@fptr.be. Langs die weg kunt u ook contact met ons 
opnemen als u ons werk financieel zou willen steunen. 

 
Wilt u kennismaken met het onderwijsaanbod van de FPTR kijkt u dan op de website bij E- 
learning. Daar vindt u ons volledige aanbod en verschillende voorbeeld cursussen. 
https://www.fptr.be/index-nl.aspx 

mailto:fptr@fptr.be
https://www.fptr.be/index-nl.aspx

