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Spreken steeds opnieuw
Een reeks bijeenkomsten over Bijbelse Theologie

“De teksten van de Bijbel gelezen in de vorm waarin zij ons zijn overgeleverd met oog voor de
literaire zeggingskracht en oor voor de stem die zij oproepen”, dat is wat wij verstaan onder
Bijbelse Theologie. De benaming is in het Nederlandstaalgebied bepaald door Frans Breukelman
die door de aandacht voor het eigene van teksten nieuwe betekenislagen ontdekte. Zijn exegeses
ontwikkelde hij in nauw gesprek met de dogmatiek van Karl Barth. Hij was een inspirator van de
richting in de Bijbeluitleg die Amsterdamse School is genoemd.

Bijbelse Theologie wordt ook gebruikt om het verschil te markeren met een historische
benadering van de teksten. De Bijbelse Theologie is dan de verbinding tussen de exegese en de
dogmatiek.

In deze reeks verzamelen we de opbrengst van de Bijbelse Theologie van de afgelopen decennia
en willen we een nieuwe stap zetten. Onze tijd nodigt uit tot aandacht voor het uitzonderlijke,
voor het incidentele, voor het eigene. Nu de traditie stokt, spreken we minder vanzelf, is de
verkondiging geen gegeven. We zoeken opnieuw naar de stem van een verhaal in de verwachting
dat het ons opnieuw zal aanzetten tot spreken.

We doen twee dingen tegelijkertijd. We voegen ons naar onze voorgangers en staan op hun
schouders. We verzamelen wat zij hebben ontdekt en daar zetten we de vragen van onze tijd
naast. Wat zou deze tekst nu gehoord, opnieuw te zeggen hebben.




Programma

Donderdag 5 oktober 11:00-12:30 uur

Zie de mens

Aan de hand van Genesis 1,2 en 3 bezinnen we ons op het mensbeeld
van de Bijbel, of geformuleerd op Bijbels-theologische wijze: we luisteren
naar teksten die over de mens als naam spreken. Vanuit de
Genesisteksten trekken we lijnen door naar het verhaal dat Johannes
schreef over Jezus van Nazareth.

Begeleiding: Prof. Dr. Leendert-Jan Parlevliet

Donderdag 19 oktober 11:00-12:30 uur

De weg door de zee

In het grote verhaal over de Uittocht wordt verteld van de weg door de
zee, een verhaal dat doodloopt, krijgt onverwacht toekomst. Naast dit
Paasverhaal van de synagoge leggen we het verhaal van het Pasen van
Jezus. De vraag naar crises en de weg daar doorheen speelt op de
achtergrond mee.

Begeleiding: Drs Edwin Delen

Donderdag 9 november 11:00-12:30 uur

De wijzen van een verhaal

De Bijbelverhalen zijn niet de exotische verpakking van een eenduidige
boodschap, geen verhaal met een moraal. Daarmee zouden we deze rijke
bibliotheek tekort doen. De verhalen kunnen op verschillende wijze
gelezen worden. Ook als antwoord op een levensvraag. Een antwoord in
verhaalvorm, omdat er geen eenduidig antwoord voor handen is dat in
alle situaties geldt. Zo zijn de gelijkenissen van Jezus op te vatten. Soms
wordt de vraag waar zij op reageren ook in de tekst gegeven: wat moet ik
doen om deelgenoot te worden van het eeuwige leven?

College Hermeneutiek
Begeleiding: Prof. Dr. Leendert-Jan Parlevliet 13:30-15:00 uur




Donderdag 23 november 11:00-12:30 uur

God met Ons

Paulus is een van de vroegste volgelingen van Jezus. Hij zocht en vond
een taal om de verkondiging van Hem gestalte te geven. Aan de
vooravond van de Advent zoeken we in zijn teksten naar woorden
waarmee Paulus ‘God met ons’ beschrijft voor een nog heel jonge
kerk. Huwt hij praktische wijsheid met een Griekse manier van
denken, poézie met proza, rede en verbeelding?

Begeleiding: Drs Edwin Delen

College Hermeneutiek
13:30-15:00 uur




